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Zondagsbrief 
Zondag 24 augustus 2025 

Kleur: groen 
 
 

Voorganger: ds. Saskia Ketelaar 
Ouderling van dienst:  Addie de Bree 
Organist:    Nico Fierloos 
Koster:                                 Bart Kindt 

                  Videowall:                    Kees Biesheuvel 
 

Alle diensten zijn te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek 
Tijdens de diensten worden daarom beeld- en geluidopnamen gemaakt 

 
Omzien naar elkaar 
Voor zover, bij het maken van deze Zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, 
verblijft er niemand uit onze gemeente in het ziekenhuis. 
Mevr. Adrie Francke is verhuisd naar Vremdieke, k.216. 
 

We leven mee met allen die ziek zijn en met de mensen om hen heen. 
 

De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet namens ons allen,  
naar René en Dagmar Elve-Siersma. 

 

Bij de komende dienst 

Zondag 31 augustus dienst om 10.00 uur waarin ds. Pieter Overduin uit Hulst 
hoopt voor te gaan.  
 
De collecte tijdens de dienst is voor Stichting Sheltersuit  
 
 
Wij geloven in een wereld waarin iedereen recht 
heeft op warmte, waardigheid en bescherming. Met onze producten bieden we niet alleen 
onderdak, maar ook kansen en werk. Zo geven we materialen én mensen een tweede leven. 
 

Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor Kerk & Pastoraat 

 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek
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Orde van dienst 

Orgelspel  
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst  
   

Dienst van de Voorbereiding 
 
De kaars voor de Kinderkring wordt aangestoken  
 
Intochtspsalm:  Psalm 133: 1 en 2 
    Nieuwe Psalmberijming   (zo mogelijk staande) 
 

Wat goed is het om eensgezind te leven, 
om liefde te ontvangen en te geven, 
als broers en zussen bij elkaar. 
Het is als olie op Aärons haar 
die heerlijk ruikt, zijn weg zoekt naar omlaag 
en neervalt op zijn baard en kraag. 

 
Als morgendauw is het, als zachte regen, 
die neerdaalt van de Hermon als een zegen 
op Sions hoogverheven top. 
Daar woont de HEER, daar bloeit de liefde op. 
Daar geeft Hij wie in vrede samenleeft 
een toekomst die geen einde heeft. 

 
Drempelgebed 

Voorganger: Goede God, zie ons aan 
Allen:  gedragen door Licht 
Voorganger: krachtig en kwetsbaar tegelijk 
Allen:  gedragen door elkaar 
Voorganger: met vallen en opstaan 
Allen:  zoekend naar vertrouwen 
Voorganger: dat we geborgen zijn 
Allen:  dat we ons veilig kunnen weten 
Voorganger: dat het goed komt 
Allen:  omdat U een God van alle mensen bent 
Voorganger: Menslievend bent u, wees dan bij ons 
Allen:  dit uur en alle dagen  
   Amen 
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Bemoediging: 
Voorganger: De Eeuwige sprak: Licht 
Allen:  en de eeuwige zag dat het goed was 
Voorganger: en of het goed was! 
Allen:  nog altijd verdrijft het de duisternis 
Voorganger: Onze hulp is de Naam van de Eeuwige 
Allen:  Zijn naam is: ‘IK BEN ER VOOR JOU’ 
Voorganger: die de duisternis in ons leven wil verdrijven 
Allen:  iedereen in het volle licht 

Amen    (daarna gaan allen zitten) 

 
Inleiding bij deze dienst 
 
Zingen:  ‘Samen in de naam van Jezus’ 
   Uit: Hemelhoog, lied 399: 1 

 
Gebed om ontferming 
 
Zingen:  ‘Kyrie eleison Lied 301k 

 
Glorialied:  ‘Alles wat adem heeft love de Here’ 
   Lied 146c: 1 en 6 
 

Dienst van de Schriften 
Gebed van de zondag 
 
Kinderlied: ‘Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen’ 
   Tekstschrijver: Liedtekstgroep Apostolisch Genootschap  

Componist:  R.M. Blom   
 

Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen. 
Jij bent niet alleen, je bent echt niet alleen. 
Kijk eens hoe die bloemen kleuren,  
zoveel prachtigs, zoveel geuren. 
Dat is toch heel bijzonder, noem je dat nou geen wonder? 
 
Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen. 
Jij bent niet alleen, je bent echt niet alleen. 
Zoveel dieren die hier leven, 
al dat moois is ons gegeven. 
Dat is toch heel bijzonder, noem je dat nou geen wonder? 
 
Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen. 
Jij bent niet alleen, je bent echt niet alleen. 
Zoveel mensen om je heen, 
maar zoals jij is er niet één. 
Dat is toch heel bijzonder, ja … dat noem ik nou een wonder!  
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De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar de Kinderkring, 
o.l.v. Dagmar Elve 

 
Psalmlezing:  Psalm 133      Lector Ad Eggebeen 

 

Luisterlied:  'Hine Ma Tov Umanaim (Chassidico)'  
in de uitvoering van het Ensemble Shalom 

  
Un canto di Pace 

 Hine mah tov = טוֹב מַה הִנֵּה.

Behold how good  

 

 uMah-Nayim = נָּעִים וּמַה

and how pleasing  

 

ת בֶׁ חִים שֶׁ  shevet achim gam yachad = יַחַד גַם אָּ

if brothers could sit together in unity 

 
Schriftlezing:  Handelingen 2: 41 – 47     
   
Uitleg en Verkondiging 
 
Meditatieve muziek 
 
Zingen:  ‘Vlammen zijn er vele, één is het licht’ 
   Lied 970: 1, 3 en 5 

 

Tijdens het voorspel van dit lied komen de kinderen terug in de kerk 
 

Dienst van Gaven en Gebeden 
 
Inzameling van de gaven bestemd voor Medair 
 
                                                                     
 
Medair is een christelijke noodhulporganisatie die helpt bij rampen en geweld. We redden 
levens en helpen mensen hun levens weer op te pakken. We werken voor de meest 
kwetsbare mensen in de meest moeilijk te bereiken gebieden. 
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Welkom ds. Janos Schellevis 
 
Zingen:  ‘Vrede wens ik je toe’ 

 
 
Gebeden   - dankgebed – voorbede – stil gebed 

afgesloten met het ‘Onze Vader’ 
 
Slotlied:  ‘Laat ons zingen van de dromen’ 

   Melodie: lied 769 – ‘Eens als de bazuinen klinken’     
     (zo mogelijk staande) 

1. Laat ons zingen van de dromen,  
van het hart dat liefde kent,  

van de mens die uit wil stromen  

en zich naar de ander wendt,  

van de God die met ons meetrekt  

en ons licht en leven zendt  

 

2. Laat ons danken voor de toekomst,  
die zich als een bloem ontvouwt,  

in de mens die zich wil geven,  

zich de ander toevertrouwt,  

die de woning van zijn leven,  

op de rots van liefde bouwt.  

 

3. Laat ons vieren dat wat goed is,  
dat wat mensen mensen maakt,  

dat wat leven, kracht en moed is  

en in tederheid ontwaakt:  

hoop, geloof en vooral liefde,  

waarin God ons intens raakt. 
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Zegenbede 
Voorganger: Over onze harten, over onze huizen, 
Allen:  de zegen van God. 
Voorganger: In ons komen, in ons gaan, 
Allen:  de vrede van God. 
Voorganger: In ons leven, in ons geloven, 
Allen:  de liefde van God. 

 
Uitzending en zegen   

beantwoord met gezongen ‘Amen’ (Lied 431c) 

 

Inzameling van de gaven bij de uitgang bestemd voor Kerk en Pastoraat 
 

 
Aansluitend is iedereen van harte welkom 

in de ontmoetingsruimte voor koffie, thee of fris 

 
 
 
 
Bij de komende week 

Dinsdag 26 augustus: Open Kerk en Middaggebed 
De kerk is op dinsdagmiddag open, tussen 13.00 en 15.00 uur.  
Het Middaggebed vindt plaats om 13.15 uur.  
Er is koffie en thee en tijd voor een gesprek. 
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 

 
Dinsdag 26 augustus: Overleg Startzondag, aanvang 15.00 uur 

Zin om aan te sluiten en mee te werken aan deze feestelijke zondag, bij het 
begin van het nieuwe winterwerkseizoen? Wees welkom! 
Laat het even weten via Cor-Elli de Bruijn, tel. 06-13 29 19 68 

 
Dinsdag 26 augustus: Eethoek voor alleenstaanden 
 U bent van harte welkom! De kosten bedragen € 10,00 per persoon 

 

De maaltijd begint om 17.00 uur,  
inloop vanaf 16.30 uur  
 
Opgeven kan via de intekenlijsten in één van 
beide kerken of via Ina de Pooter,  
telf. 06-27 88 82 99 
 

Samenwerkende Diaconieën van Protestantse gemeente en Nederlandse Gereformeerde Kerk 
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Woensdag 27 augustus: Ook Hoek houdt van schoon! 
     13.00 uur – 14.30 uur 

Opruimen van zwerfafval. Je hoeft je niet vooraf aan te melden, hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd natuurlijk! 
Als je handschoenen hebt, neem die dan mee. Voor grijpers en vestjes 
wordt gezorgd. 
 

We starten om 13.00 uur vanaf de ingang van de kerk. Om 14.30 uur zijn 
we terug en is er gelegenheid om nog wat te drinken en na te praten.

 
Woensdag 27 augustus: Koek en taart! - aanvang 14.00 uur 
 Bak je ook iets om samen op te eten of kom je een spelletje spelen? 
 Meld je aan bij Daniëlle; danejansen@hotmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuele informatie over de  
Protestantse gemeente Onder de Wieken te Hoek 
is te vinden op www.pknhoek.nl of op Facebook 

 
Nieuws en activiteiten van kerken en gemeenten in Zeeland en op de Zuid-Hollandse Eilanden  

(Classis Delta) die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland vindt u op de website 
www.gelovenindedelta.nl 

 

http://www.pknhoek.nl/
http://www.gelovenindedelta.nl/
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Wie alleen loopt raakt de weg kwijt. 

Alleen uit de gemeenschap komt de wijsheid. 

Eén hand alleen kan geen touw  

om een bundel knopen. 

Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt. 

Wie dan valt, heeft niemand om haar te helpen. 

Wie dan schreeuwt, heeft niemand die haar hoort. 

Wie alleen loopt, gaat gebukt onder haar last. 

Niemand deelt haar vreugde, niemand haar verdriet. 

Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt. 

Ze heeft maar twee voeten. 

Ze heeft maar twee armen. 

Ze heeft maar twee ogen. 

Maar in de gemeenschap 

heeft ieder duizend handen, 

heeft ieder duizend voeten, 

loopt niemand ooit alleen. 

 

Patrice Kayo (Kameroen) 

 

 
 
 
 
 


